
  

27.03.2026 “Het Vasten In De Maand Shawwal" 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

وْسِِنُزُلاًِ نَهاتُِالْفِرْده اتِِكهانهتِْلههُمِْجه الحِه مِلوُاِالصَه عه نُواِوه مه ِاَٰ ِالَهذ۪ينه  انَِه

 

ِِ بِيَُ ِالنَه قهاله هْرِِ  :صلى الله عليه وسلموه ِكهصِيهامِِالدَه الٍِكهانه وَه اِمِنِْشه هُِسِتًّ ِأهتْبهعه ِثُمَه انه مهضه امهِره نِْصه ِمه
 

 

Geachte moslims, 

Het onderwerp van onze preek vandaag is de maand 

Shawwal en het zesdaagse vasten dat in deze maand 

wordt verricht. 

Onze verheven Heer zegt in de Koran: “Voor degenen 

die geloven en goede daden verrichten, zijn er de 

paradijzen van Firdaws als verblijf.” (Soera al-Kahf, 107) 

Beste gelovigen, 

Wij hebben de gezegende maand Ramadan achter ons 

gelaten. In die gezegende dagen hebben wij gevast, 

extra aandacht besteed aan onze gebeden, ons 

beziggehouden met de Koran en ons ingezet voor 

goede daden en liefdadigheid. Wat nu van ons wordt 

verwacht, is dat wij deze mooie toestand die wij in de 

Ramadan hebben bereikt, niet opgeven na het 

Ramadanfeest. Want onze Heer is niet alleen de Heer 

van de Ramadan, maar van alle tijden. Aanbidding is 

niet beperkt tot één maand, maar moet zich uitstrekken 

over ons hele leven. 

Het zesdaagse vasten in de maand Shawwal is een grote 

kans voor de gelovige. De Profeet (vrede zij met hem) 

heeft gezegd: “Wie de Ramadan vast en daarna zes 

dagen van Shawwal eraan toevoegt, het is alsof hij het 

hele jaar heeft gevast.” (Muslim, Siyam, 204) 

Geachte broeders, 

Het zesdaagse vasten in Shawwal kan op willekeurige 

dagen van de maand worden verricht, behalve op de 

eerste dag van het feest. Het is niet verplicht om deze 

dagen achter elkaar te vasten; men kan ze 

opeenvolgend of verspreid vasten. Het wordt echter als 

verdienstelijker beschouwd om ze te vasten op 

maandagen en donderdagen, of op de zogenaamde 

“witte dagen” de 13e, 14e en 15e dag van de maand. 

We mogen echter niet vergeten dat als iemand nog 

gemiste vastendagen uit Ramadan moet inhalen, het 

beter is om die eerst te vervullen. Want het nakomen 

van een verplichte daad gaat vóór vrijwillige daden. 

Geachte gelovigen, 

Het vasten in Shawwal is een mooi teken van het 

voortzetten van onze aanbidding na Ramadan. Het 

herinnert ons eraan dat een gelovige zijn aanbidding 

niet seizoensgebonden verricht, maar voortdurend. 

Goede daden zijn de versiering van de gelovige, en 

standvastigheid is de weg naar verlossing. Laten wij 

daarom deze gezegende dagen van Shawwal benutten, 

het zesdaagse vasten niet verwaarlozen en het 

bewustzijn van aanbidding dat wij in Ramadan hebben 

verworven, behouden. 

Ik sluit mijn preek af met de volgende gezegende 

uitspraak van onze Profeet (vrede zij met hem): “De 

meest geliefde daad bij Allah is die welke, ook al is zij 

klein, voortdurend wordt verricht.” (Bukhari, Riqaq, 18) 

 

 


